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Redactie

Colofon

Contact

Inhoud

Wat een druilerige dagen zijn het, als ik dit schrijf. Grijs, wolken, 
regen en maar af en toe een blauwe lucht. Je zou er somber van 
worden, ware het niet dat het advent is en dat we richting Kerst-
mis gaan. Niet vanwege de cadeautjes, want daar doen wij niet 
aan, maar wel vanwege al het andere rondom Kerstmis.
Zoals onze priester Peter verderop schrijft: met Kerstmis gaat het 
om verbondenheid, familie en gemeenschapszin. Samenkomen in 
de kerk voor de feestelijke viering rondom de geboorte van een 
klein jongetje, dat later de wereld zou veranderen. Samenkomen 
met familie en vrienden om zo te vieren dat er altijd hoop is op 
een betere wereld. Samenkomen, ook al is niet iedereen erbij en 
moeten we soms ook zonder een geliefde verder.

Ja, de advent is een periode van hoop. Maar daar blijft het niet 
bij. Laten we de handen uit de mouwen steken om die wereld die 
we zo graag willen zien, ook werkelijkheid te maken. Begin bij 
jezelf, zegt het spreekwoord. Zullen we dat dan maar doen?

Wij van de redactie wensen u een hoopvolle adventsperiode, ge-
zellige feestdagen en alle goeds voor een steeds beter nieuw jaar!

Dit parochieblad is in een oplage van 800 exemplaren verspreid in 
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige Martinus

Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk

tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl

twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl

facebook: 
Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk

Rekeningnr parochie: 
(NL67RABO) 01774 93 232

Het parochiecentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur.
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Pastoor Theo Lamers

Hoopvol
We zijn ondertussen goed bekend met de 
nationale televisie-uitzending op Witte 
Donderdag: The Passion. Het vertelt het 
verhaal van het lijden, sterven en ver-
rijzen van Jezus. Het uit Amerika over-
gewaaide concept is ook in Nederland 
uitgegroeid tot een televisieprogramma 
met hoge kijkersaantallen en kijkcijfers.
Dit jaar gaat de KRO-NCRV iets nieuws 
proberen, enigszins gebouwd op het model 
van The Passion: De Kerststal van Ne-
derland. Op eigentijdse wijze wordt het 
Kerstverhaal verteld. U leest er verderop 
meer over.

Waarom hebben we dit nooit eerder 
gedaan? Misschien omdat Kerstmis een 
geliefder feest is dan Pasen? Omdat we het 
verhaal van dat kindje in de kribbe toch 
nog wel kennen?
Hoewel Pasen kerkelijk het grootste feest 
is, zijn de meeste christenen meer gefas-
cineerd door het Kerstfeest. Zijn het de 
lichtjes, lampjes, kerstbomen en -ballen? 
Of het vertederende kindje in de kribbe 
in een stal? Zijn het de ontmoetingen en 
maaltijden? Of de kerstpakketten en kerst-
cadeaus? Het zal voor iedereen verschil-
lend zijn. Maar duidelijk is: Kerstmis doet 
iets met mensen.

Naast alle mooie elementen die je aan-
trekken, wil ik de wens uitspreken dat 
Kerstmis ook hoop mag bieden. We vieren 
tenslotte dit jaar het Heilig Jaar, dat paus 
Franciscus als thema “Pelgrims van de 
hoop” heeft gegeven. Christelijke hoop 
gaat verder dan alledaagse hoop. Het gaat 
tegen de wanhoop in! Dat geeft moed en 
kracht als het echt tegen zit. Het nodigt 
uit om verder te gaan dan alleen aan je-
zelf te denken maar ook om je voor de an-
der in te zetten. Denken we maar aan de 
kerstpakkettenactie die ieder jaar samen 
met de protestantse kerk, het Merletcol-

Godsgeschenk dat leven doet
Om een mens te zijn op aarde zonder aanzien,

zonder macht is Hij onder ons geboren
in de kilte van de nacht

Om een vuur te zijn op aarde
dat verwarmt maar niet verslinct

is Hij onder ons geboren
als een weerloos mensenkind.

Om een licht te zijn op aarde
dat de duisternis verjaagt
is Hij onder ons geboren

als een stem die waarheid vraagt.

Om een zwaard te zijn op aarde
die verdeelt maar niet vermoordt

is Hij onder ons geboren
vrede stichtend door Zijn woord.

Om een kracht te zijn op aarde
die de machten zal verslaan

is Hij onder ons geboren
slechts vertrouwend op Gods naam.

Om de vreugde van de aarde
broederschap in overvloed
is Hij onder ons geboren

Godsgeschenk dat leven doet.

Henk Jongerius, liedschrijver en dominicaan, 
overleden in 2024

lege en anderen wordt georganiseerd. Er zijn hoopvolle verhalen 
te vinden in de wereld om ons heen. Lees bijvoorbeeld maar eens 
op website www.bewegingvanhoop.nl.

De kerstperiode gaat voorbij en eindigt op 11 januari, het heilig 
jaar gaat voorbij en eindigt op 28 december, maar de hoop blijft 
bestaan!

Ik wens u namens het pastorale team en het parochiebestuur
een hoopvol Kerstfeest toe!

Vicaris Theo Lamers,
pastoor
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Pastor Peter Nnolim

Kerst viering in Nigeria
Kerstmis in Zuidoost-Nigeria is meer dan een religieus 
feest. Het is een culturele thuiskomst, een tijd van 
hereniging, vernieuwing en diepe gemeenschappelijke 
vreugde. In Nigeria, zowel thuis als voor hen die in het 
buitenland wonen, markeert Kerstmis het hoogtepunt 
van het jaar, een tijd waarin families terugkeren naar 
hun gemeenschappen, banden versterken, prestaties 
vieren en tradities eren die van generatie op genera-
tie zijn doorgegeven. 

Het kerstgevoel in Zuidoost-Nigeria is al lang vóór 
25 december voelbaar.  Van de busstations vol met 
terugkerende reizigers tot de drukke markten vol met 
levensmiddelen en kleurrijke stoffen, en van de mu-
ziek en versieringen in de straten en huizen: de sfeer 
kondigt aan dat er iets speciaals op komst is. Kerstmis 
is niet alleen een datum op de kalender, het is een 
ervaring die diep verweven is met onze culturele iden-
titeit. Een seizoen om familie en vrienden te zien die  
je sinds het begin van het jaar hebt gemist.

Kerstmis wordt vooral gekenmerkt door de massale 
terugkeer van inwoners die in steden in Nigeria of in 
het buitenland wonen naar hun dorpen. Ik kom uit de 
staat Anambra. Er wordt vaak gezegd dat “Anambra 
leegloopt naar Anambra” tijdens deze periode. Deze 
terugkeer naar huis weerspiegelt de Igbo-waarden van 
verbondenheid (Igbo is de stam van Peter), respect 
voor familiewortels en het belang van de gemeen-
schap. Families komen samen waar eten, verhalen 
vertellen en lachen een sfeer van warmte en saamho-
righeid creëren. Kerstmis is net een vakantieperiode. 
Ook worden er speciale programma’s gepland in de 
kerk: kerstliederenavonden, evangelisatie, kerst-
avondmissen of -diensten en kerstspelen door kinde-
ren en jeugdgroepen. Parochies brengen de gemeen-
schap ook samen met dankzeggingsceremonies en 
oogstfeesten/bazaars. 

De gemeenschappelijke levensstijl mag niet over 
het hoofd worden gezien. Gezinnen bereiden uitge-
breide maaltijden die symbool staan voor vreugde en 
gemeenschappelijk leven. Op eerste kerstdag is het 
gebruikelijk dat vrienden en familieleden bij elkaar 
op bezoek gaan en dat er vrijelijk eten wordt aan-
geboden. In Nigeria is een uitnodiging niet nodig. Ga 
gewoon langs bij uw familie en vrienden en u wordt 
hartelijk ontvangen. Er wordt ook eten en drinken 
geserveerd. 

Kortom, Kerstmis is een tijd waarin dorpen druk zijn, 
families weer contact met elkaar maken en tradities 
worden voortgezet. De viering gaat verder dan 25 
december en strekt zich uit over het hele seizoen, 
waardoor blijvende herinneringen aan vreugde en 
verbondenheid achterblijven. Voor de bevolking van 
Anambra is Kerstmis niet alleen een feestdag, maar 
ook een cultureel erfgoed, een vreugdevolle thuis-
komst die jaar na jaar de banden van identiteit en 
gemeenschap versterkt.

Kerstmis vieren
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Het parochiebestuur

Kerstgedachte van het bestuur

Jeugdherinneringen in de aanloop naar Kerstmis. 
In deze kersttijd mijmeren over deze periode, gaan gedachten uit naar de 
kersttijd in mijn jeugd. 

Toen ik heel klein was hadden we thuis nog geen kerstboom. Die kwam er 
later bij. Het was in ons gezin wel ieder jaar een bijzonder moment als 
de doos met de kerstgroep tevoorschijn kwam, alle beeldjes verpakt in 
oude kranten. 

Het opzetten van de kerststal was een activiteit waar we als kinderen 
altijd zeer bij betrokken waren. We pakten de beeldjes uit en gaven die 
een plaats. Maria, Jozef en de kribbe in het midden, de herders er om-
heen en de wijzen nog op afstand, iedere dag ietsje dichterbij. 

Vóór de stal werden kaarsjes geplaatst. Het aansteken en uitblazen was 
al een feest. Daar hoorde ook een liedje bij: “Wie is vandaag aan de 
beurt om te blazen”. Maar dat heb ik op latere leeftijd pas geleerd. Bij 
de stal werden samen met het avondgebed wel allerlei liedjes gezongen. 
Dat is tot de dag van vandaag een mooie herinnering. 

Zo was de kerststal in ons gezin (en talloze andere families) een paar we-
ken lang het centrum van kinderlijke aandacht en beleving. Het is onver-
getelijk, want een kind heeft niet alleen de woorden van het kerstverhaal 
nodig, ook de beleving is heel belangrijk. De beelden van de stal vormden 
als het ware het plaatje bij de verhalen.

De kerststal heeft er zeker aan bijgedragen dat 
Kerstmis bij veel mensen nog steeds mooie en 
warme gevoelens oproept en dat de band 
met kerk en geloof bewaard blijft.    

Het pastoresteam en het parochiebestuur 
wensen u allen een zalig, vredig, 
warm kerstfeest en een gelukkig, gezond, 
harmonieus Nieuwjaar.
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Het parochiebestuur

Restauratie H. Martinuskerk Katwijk in volle gang 
Kroonjuweel krijgt nieuw leven

In 2025 is een indrukwekkende restauratie gestart 
van de H. Martinuskerk in Katwijk – het hart van 
ons dorp en een plek vol historie en verbondenheid. 
Enkele jaren geleden werd al het toren- en dakwerk 
aan de straatzijde vernieuwd. Nu is de grotzijde aan 
de beurt, zodat ook deze kant van onze kerk weer in 
volle glorie kan stralen.

De werkzaamheden zijn omvangrijk: het lei- en lood-
werk en de sterk versleten zinken goten van het mid-
denschip en de vieringtoren worden vervangen. Ook 
worden er dakhaken aangebracht, zodat het onder-
houd in de toekomst veiliger kan worden uitgevoerd. 
Omdat de kerk toch in de steigers staat, worden ook 
de glas-in-loodramen aangepakt – een uniek moment 
om deze prachtige gebrandschilderde ramen te behou-
den voor toekomstige generaties.

De ramen, die door de jaren heen verweerd raakten, 
krijgen deels nieuw lood en stevige messing harnas-
sen. De aangetaste natuurstenen montanten wor-
den vervangen door nieuw natuursteen, en zelfs de 
beschadigde gevelstenen – speciaal op maat gebakken 
– worden zorgvuldig hersteld. Ook aan de binnenzijde 
wordt gewerkt: loszittend stucwerk wordt hersteld 
en het schilderwerk krijgt een frisse opknapbeurt. De 
steigers, zowel binnen als buiten, zullen dus voorlopig 
blijven staan. 

De restauratie wordt uitgevoerd door Van Dinther 
Bouwbedrijf uit Schaijk en het schilderwerk door ERM 
Restauratieschilderbedrijf Fa. Bresser Ravenstein.

Vakmanschap en vrijwilligershanden
Eerder dit jaar vond er al een bijzondere restauratie 
plaats aan de binnenzijde van de kerk. Onder leiding 
van Atelier Titus Peters en met hulp van tien enthousi-
aste vrijwilligers werd de kleurrijke tegel-lambrisering 
hersteld. Oude verflagen verdwenen, beschadigde 
tegels werden vervangen door met de hand gemaakte 
replica’s – en het resultaat mag gezien worden: de 
lambrisering straalt weer zoals ooit bedoeld.
Uit dit succes ontstond een nieuw initiatief: prachtige 
onderzetters van de originele tegelmotieven. Een set 
van vier kost slechts €5, en de volledige opbrengst 
komt ten goede aan het restauratiefonds van de kerk. 
Meer informatie over deze actie is te vinden op 
www.kroonjuweelkatwijk.nl/

Een glas-in-loodraam kan worden geadopteerd
Indien een individueel persoon, een bedrijf of een 
organisatie een blijvende bijdrage wil leveren aan 
het behoud van de H. Martinuskerk kan dat door een 
glas-in-loodraam te adopteren. Er zijn ramen in ver-

schillende formaten, van groot tot klein. Bij adoptie 
wordt de naam van de donateur vermeld bij het raam, 
zodat deze betrokkenheid letterlijk en figuurlijk een 
blijvende plek in de kerk krijgt – een naam die tot in 
de eeuwigheid verbonden blijft met dit bijzondere 
gebouw.
Op de website www.kroonjuweelkatwijk.nl/ vindt u 
een overzicht van de beschikbare ramen en bijbeho-
rende adoptiebedragen.

Een gezamenlijke inspanning
De restauratie van dit monument is mede mogelijk 
dankzij een royale provinciale subsidie van €400.000 
en een bijdrage van €150.000 van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Daarnaast heeft de Stichting 
Vrienden van de Martinus Katwijk met de actie ‘Laat 
het Kroonjuweel van Katwijk weer Schitteren’ het 
prachtige bedrag van € 30.000 opgehaald bij inwo-
ners, ondernemers en lokale verenigingen. Uit eigen 
middelen is daarnaast nog een bedrag van € 50.000 
gereserveerd. 

Nog niet toereikend 
Voor de restauratie aan de binnenzijde zijn nog niet 
voldoende middelen beschikbaar. Vandaar dat die 
restauratie in fases wordt gedaan en het herstel van 
de kleuren van de gewelven niet in zijn geheel kan 
worden uitgevoerd. 

Om de restauratie volledig te kunnen afronden en 
het kerkgebouw voor de toekomst te behouden, blijft 
financiële steun onmisbaar. Iedere bijdrage – groot 
of klein – helpt om dit monument, het stralende hart 
van Katwijk, ook voor de komende generaties te laten 
schitteren. 
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Uit de parochie

Met Jong Bisdom Den Bosch naar Taizé  
Heb jij behoefte 
aan een pas 
op de plaats? 
Een moment 
van reflectie of 
bezinning nodig? 
Ben jij tussen 
de 18 en 35 jaar 
oud? Katholiek, 
protestant, 
atheïst of 
horend bij een 
andere kerkge-
meenschap? Van 
harte welkom 
om met Jong 
Bisdom Den 
Bosch mee te 
gaan naar Taizé, 

een populaire haven voor jongeren!

Taizé
Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in 
Frankrijk waar ongeveer 100 broeders, zowel katho-
liek als protestants, samenleven in gemeenschap. Het 
hele jaar door komen duizenden jongeren van ver-
schillende nationaliteiten naar Taizé om mee te leven 
in het ritme van gebed, maaltijd, stilte en ontmoe-
ting. Hier word je uitgedaagd om na te denken over 
wat goed leven is, hoe je je kunt laten inspireren door 
het evangelie, hoe we in eenheid samen kunnen leven 
en hoe we goed kunnen zorgen voor de aarde.

Familiepastoraat

Hoe ziet de week eruit?
Elke dag heeft een vast programma. Er zijn drie gebe-
den per dag met daarin een moment van stilte. Tus-
sendoor heb je de kans om andere jongeren te leren 
kennen bij bijbelintroductie, kleine gespreksgroepen 
of het “werk” in Taizé. Het samenleven van jongeren 
op deze Bourgondische heuvel wordt namelijk hele-
maal gedaan door jonge vrijwilligers met hulp van de 
aanwezige jongeren. In je vrije tijd kun je genieten 
met de mensen om je heen en van de schitterende 
omgeving.
Naast het programma in Taizé ben je tijdens de reis 
ook ingedeeld in een oecumenische deelgroep onder 
leiding van een geestelijk begeleid(st)er. Hij/Zij zal 
je eerste aanspreekpunt zijn en staat altijd open voor 
(een geestelijk) gesprek.

Voor wie?
Deze reis is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 
18 tot 35 jaar. De organisatie ligt in handen van de 
jongerenafdeling van het bisdom ’s-Hertogenbosch. 
Maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn van 
harte welkom!

Overnachtingen zijn in gedeelde slaapzalen. We reizen 
per luxe touringcar naar Taizé. De reissom voor de 
hele week (vervoer, verblijf en maaltijden) bedraagt 
€250,-

Maar informatie via jongeren@bisdomdenbosch.nl of 
via de website: https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-
je-geloof/jongeren-en-geloof/taizereis/

Vernieuwde website
Eind vorige maand is de vernieuwde website van onze 
parochie in gebruik genomen. Het was nodig om de 
site te vernieuwen omdat het steeds lastiger was 
om foto’s en grotere bestanden, zoals de Mantel op 
de site te plaatsen. De site is opgeschoond van oude 
informatie en er zijn rubrieken bij gekomen. 

Het adres van de website blijft hetzelfde 
www.martinuscuijk.nl. 

Neem eens een kijkje!
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

4de Zondag van de Advent
Zaterdag 20 december
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering -Rorateviering, 
	 viering met kaarslicht
Zondag 21 december
	 9.30 uur, vm Kinderkapel Beers 
	 eucharistieviering 
	 m.m.v. koor Beers-Escharen
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. gemengd 
	 koor Cantamus Rijkevoort
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

Kerstavond, 
Hoogfeest geboorte van 

onze Heer Jezus Christus
Woensdag 24 december
	 19.00 uur, Castella, 
	 eucharistieviering
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
	 Glorious
	 19.00 uur, Lambertuskerk Linden,
	 Kerstavondviering met 
	 gelegenheidskoor
	 19.00 uur, ‘t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	 21.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Creation
	 23.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met 
	 gelegenheidskoor

Eerste Kerstdag
	 9.30 uur, vm Lambertuskerk Beers 
	 eucharistieviering 
	 m.m.v. koor Beers-Escharen
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. ensemble 
	 Gaudete in Domino
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
	 Land van Cuijk

Tweede Kerstdag, feest Heilige Stefanus
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Hoogfeest Heilige Familie
Zaterdag 27 december
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering, jubileum carnavals-
	 vereniging De Nölers, m.m.v. Ut Word 
	 Wà.

Zondag 28 december 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Hoogfeest heilige Maria, Moeder van God
Donderdag 1 januari
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering

Hoogfeest Driekoningen – 
Openbaring van de Heer

Zaterdag 3 januari
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 4 januari
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Martinus-
	 cantorij, televisiemis KRO-NCRV

Doop van de Heer
Zaterdag 10 januari
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 11 januari
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering

2de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 17 januari
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 18 januari
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering 
	 m.m.v. koor Beers-Escharen
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

3de Zondag door het Jaar
Zaterdag 24 januari
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 25 januari
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
	 Glorious
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 

4de Zondag door het Jaar
Zaterdag 31 januari
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 1 februari
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. cantors
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

5de Zondag door het Jaar
Zaterdag 7 februari
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 8 februari
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering

	 11.00 uur, H. Agatha-St. Agatha, 
	 eucharistieviering

6de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 14 februari
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering Carnavalsviering
	 19.00 uur, GEEN viering i.v.m. 
	 Carnaval
Zondag 15 februari
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

i.v.m. Carnaval vervallen op maandag 16 
en dinsdag 17 februari de ochtendvierin-
gen

Aswoensdag
Woensdag 18 februari 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 aswoensdagviering
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 aswoensdagviering m.m.v. cantors
	 19.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 aswoensdagviering
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De voorbereiding voor Kerstmis is in volle gang. De 
kerststallen uit de diverse kerken worden weer opge-
bouwd, zodat ze tijdens de kerstdagen weer bezocht 
kunnen worden in een prachtig en sfeervol verlichte 
kerk. Ook bereiden we ons weer voor op mooie vierin-
gen tijdens de kerstdagen. Wat staat ons allemaal aan 
bijzonderheden te wachten…

Bezoek Kerststallen
Rond de kerstdagen is er weer volop gelegenheid om 
de kerststallen te bezoeken. Het rooster voor de kerk-
wachten is nog niet helemaal rond, maar we proberen 
op zoveel mogelijk momenten open te zijn, zodat een 
bezoek aan de kerk mogelijk is.
De kerk is geopend op:
za. 20 december	 13.00-15.30 uur
zo. 21 december	 11.30-15.30 uur
do. 25 december	 11.30-15.30 uur
vr. 26 december	 11.30-15.30 uur
za. 27 december	 13.00-15.30 uur
zo. 28 december	 11.30-15.30 uur
ma 29 t/m wo 31 december	 13.00-15.30 uur
do. 1 januari	 11.30-15.30 uur
vr. 2 januari en za. 3 januari	 13.00-15.30 uur
zo. 4 januari	 11.30-15.30 uur

Carnavalsviering met Kerst…
Het klinkt raar, maar we gaan Carnaval vieren op 
zaterdag 27 december a.s. om 19.00 uur. Carnavals-
vereniging De Nölers bestaat dit jaar 66 jaar. Op 27 
en 28 december is er een feestweekend met diverse 
activiteiten. Uit dankbaarheid voor de vele mooie 
jaren van de verenging is er een viering op zaterdag 
27 december in de Martinuskerk. Kerk en Carnaval is 
tenslotte een goed stel!
We vieren, en misschien is dat wel heel passend voor 
dit weekend, het feest van de Heilige Familie. Juist 
ook Carnaval wil mensen op een goede wijze met el-
kaar verbinden. Dit jaar komen kerst en carnaval dus 
even samen. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd 
om mee te vieren. Ut wort wa zal de viering muzikaal 
opluisteren!

Televisiemissen
Ook voor het komende jaar is de parochie weer 
gevraagd om een aantal televisiemissen te verzorgen 
voor de KRO-NCRV. Met de mooie en goede ervaringen 
van het afgelopen jaar is daar van harte positief op 
geantwoord. 
Dit jaar vinden de uitzendingen plaats op:
Zo. 4 januari – Openbaring van de Heer – Driekoningen
Za. 4 april – Paaswake

Geloofsgemeenschappen

Rondom de 
Martinustoren Cuijk

De kerk staat nog steeds binnen en buiten in de 
steigers. Dak, dakgoten en regenafvoer ten noorden 
van de kerk zijn vervangen en het angelustorentje is 
gerestaureerd, de pion waar het kruis van het an-
gelustorentje op is bevestigd is vervangen. Dit was, 
volgens kenners de originele ebbenhouten pion uit ± 
1890. Het Angelusklokje is nog niet terug. Binnen zijn 
de schilders bezig met de restauratie of vervanging 
van het schilderwerk. Ondanks de drukke werkzaam-
heden gaan de vieringen elke 2e en 4e zondag, zolang 
de veiligheid het toelaat, gewoon door. Wij hebben 
vanuit de coronatijd geleerd dat stilstaan achteruit-
gang of sluiten betekent. 

Toch hebben we het besluit moeten nemen dat de 
Kerstvieringen in de kerk geen haalbare kaart zijn, 
gezien de ruimte die de steigers innemen. Vandaar 
dat we in overleg met de tuingroep hebben besloten 
de kerststal buiten, onder de grot te plaatsen en de 
Kerstviering in samenwerking met de geloofsgemeen-
schap H. Jozef te vieren op eerste Kerstdag om 11.00 
uur in de MFA. We nodigen u van harte uit in de MFA 
Cuijk-Noord. De Maasklanken L.v.C. luisteren de vie-
ring op met mooie kerstliederen. Het koor zingt ook 
op woensdag 17 december om 10.30 uur in de Kerst-
viering voor ouderen en zieken in de Martinuskerk 
Cuijk Centrum. Helaas is er dus ook op 28 december 
geen viering in onze kerk. Pas op 11 januari kunnen 
we daar weer samen vieren. Zie ook de agenda in het 
midden van de Mantel. 

In het kader van 11 november, het feest van de Heilige 
Martinus, patroon van onze parochie werden op 23 
november alle vrijwilligers uitgenodigd voor de viering 
van 9.30 uur. Enkele leden van het koor de Maasklan-
ken L.v.C. werden geëerd voor hun trouwe lidmaat-
schap. Tiny en Willie Jilisen. Tiny 65 jaar en Willie 
40 jaar. Willie geeft aan helaas te moeten stoppen. 
Aansluitend in het dorpshuis De Kemphaan onder het 
genot van ’n kop koffie/thee en iets lekkers werd de 
gang van zaken en vooruitgang rondom de restauratie 
besproken en foto’s getoond. Het ziet er veelbelovend 
uit en de kerk wordt prachtig. Aan het einde van de 
bijeenkomt werden nog drie vrijwilligers geëerd met 
de Martinuspenning. Nelly Megens is al  50 jaar actief 
als lector in vele vieringen o.a. voorheen vele ge-
zins- en avondwakevieringen, in gebedsdiensten en nu 

Rondom de 
Martinustoren Katwijk

Zo. 3 mei – Zondag van Pasen 
Zo. 26 juli - 17de Zondag door het Jaar
Zo 22 november – Christus Koning 
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Geloofsgemeenschappen

vooral in de wekelijkse vieringen. Nelly regelt ook al 
jaren de intenties. Herman Theunissen, onze acoliet, 
die al jaren elke viering actief is voor alle werkzaam-
heden zoals assisteren in de viering, gastheer zijn, 
maar die daarnaast ook het verkeer en parkeren re-
gelt, zorgt voor aandacht voor de oorlogsgraven enz. 
Herman staat altijd voor iedereen klaar. Jan van den 
Bergh: onze prachtige kerktuin kan niet zonder Jans 
vakkundigheid en inzicht. Jan onderhoudt en inspec-
teert met een grote tuinploeg de kerktuin en dat is 
een visiteplaatje voor de kerk en ons hele dorp. De 
prachtige Martinuspenning staat symbool voor de vele 
werkzaamheden die vrijwilligers verrichten en waar 
we als gemeenschap niet zonder kunnen.

Wij wensen iedereen een Zalig, fijn en mooi Kerstfeest 
en een heel gelukkig, gezond en vredig 2026.

Laat het Kerstmis worden 
in onze harten

We vragen U, genadige en goede God,
laat het Kerstmis worden in onze harten.

En geef ook al die mensen
die zichzelf niet kunnen redden
of aanvaarden het vertrouwen

dat Uw Zoon ook in hun stal neerdaalt
om alles in hen in een nieuw Licht te zetten.

Laat het Licht van Kerstmis doordringen
in alle harten en die vullen

met zachtmoedigheid en liefde.

Amen.

Anselm Grün, Benedictijner monnik te 
Münsterschwarzach
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Feesten komende periode 

Zo 21 december, Vierde Zondag van de Advent
Wo 24 december, Kerstavond, Hoogfeest Geboorte 
van de Heer
Do 25 december, Eerste Kerstdag
Vr 26 december, Feest H. Stefanus, eerste martelaar
Za 27 december, Feest H. Johannes, apostel en evan-
gelist, patroon van het bisdom
Zo 28 december, Feest van de H. Familie
Ma 29 december, H. Thomas Becket, bisschop en 
martelaar
Wo 31 december, gedachtenis H. Silvester I, paus
Do 1 januari, Hoogfeest H. Maria, moeder van God
Vr 2 januari, HH. Basilius de Grote en Gregorius van 
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
Za 3 januari, De heilige Naam Jezus
Zo 4 januari, Hoogfeest van de Openbaring - Drieko-
ningen
Zo 11 januari, Doop van de Heer 
Di 13 januari, H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
Wo 14 januari, Z. Petrus Donders, priester
Za 17 januari, H. Antonius, abt 
Zo 18 januari, Tweede Zondag door het Jaar 
Di 20 januari, H. Fabianus, paus en martelaar
Wo 21 januari, H. Agnes, maagd en martelares
Do 22 januari, H. Vincentius, diaken en martelaar
Za 24 januari, H. Franciscus van Sales, bisschop en 
kerkleraar
Zo 25 januari, Derde Zondag door het Jaar 
Ma 26 januari, HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
Wo 28 januari, H. Thomas van Aquino, priester en 
kerkleraar
Za 31 januari, H. Johannes Bosco, priester
Zo 1 februari, Vierde Zondag door het Jaar

Ma 2 februari, Opdracht van de Heer in de tempel,
Maria Lichtmis
Di 3 februari, H. Blasius, bisschop en martelaar
Do 5 februari, H. Agatha, martelares
Vr 6 februari, HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
Zo 8 februari, Vijfde Zondag door het Jaar 
Di 10 februari, H. Scholastica, maagd
Wo 11 februari, Heilige Maagd Maria van Lourdes
Za 14 februari, Feest HH. Cyrillus en Methodius, patro-
nen van Europa
Zo 15 februari, Zesde Zondag door het Jaar 
Wo 18 februari, Aswoensdag

Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens 	 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 	 06 - 30419215

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Anita van den Berg	 06 – 11340342
Annemarie Emmen	 06 - 18386375
Denise Hendriks	 06 - 13234675
Theo Roelofs	 06 - 14982090

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren 	 0485 - 314333
Tiny Josemanders	 0485 – 317936
Wilma van Daal 	 0485 - 313871
Mickey Nuijs	 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Truus Hofmans 	 0485 - 316228

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans	 0485 - 315892
Gerard Smits	 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen	 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek 	 0485 - 322819
Herman van Rhee	 0485 - 315904
Ton Keijzers	 0485 - 384067

Dagelijkse vieringen

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10.00 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de 
eucharistieviering een rozenkransgebed.
Vrijdag 2 januari en 6 februari is er om 19.00 uur een 
Taizéviering. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19.00 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er in 
huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen via 
de livestream die te vinden is op de website 
www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere 
momenten wordt de viering ook uitgezonden via Omroep 
Land van Cuijk.
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In memoriam Tien Lange

We hebben afscheid genomen van Tien Lange, sinds jaar en dag onze koster.

Geboren op 31 augustus 1925 in Beers.

Hij groeide op in een boerengezin van 7 kinderen, dus dat was gewoon hel-
pen op de boerderij.

In de periode van 1947 tot 1950 werd hij als militair uitgezonden naar 
Neferlands Indië. Tot voor kort bezocht hij nog regelmatig Veteranendagen 
voor Indië-gangers.Na een korte periode met de melkkar is hij in dienst 
gekomen bij Lacto in Cuijk waar hij tot aan zijn pensioen is blijven werken. 
In 1961 is hij getrouwd met Nelly,die hij kende als goede buur in Beers en 
besloten zij in Vianen te gaan wonen, waar zij altijd zijn blijven wonen.

Het was Tien, Nel, de schapen en de parochie.Hij is heel lang koster ge-
weest en heeft daarvoor een pauselijke onderscheiding gekregen, waar hij 
erg trots op was. Met zijn 45km autootje boekjes, hosties en kaarsen halen.

Na het overlijden van Nel heeft hij nog 1,5 jaar thuis gewoond en is daarna  
naar de SchitteRing is Haps gegaan.

Zijn 100e verjaardag heeft hij nog uitbundig gevierd. Een paar weken ge-
leden kreeg hij problemen met zijn gezondheid, waarvan hij niet meer kon 

herstellen.

Hij is nu weer herenigd met Nel.

Tien bedankt voor alles.

En zoal Tien altijd zei ”het is goed zo”

Parochiestatistiek

Annie Heijl - Albers

ons gebed wordt gevraagd voor Cissy Hutten

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Rondom de 
Antoniustoren
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De parochie uit

De Kerststal van Nederland
Nieuw muzikaal live evenement De kerststal van 
Nederland brengt het kerstverhaal op unieke wijze 
tot leven.

In het nieuwe muzikale live evenement De kerststal van 
Nederland komt het Bijbelse kerstverhaal op unieke 
wijze tot leven. Bekende Nederlanders spelen de hoofd-
rollen: Soy Kroon als Jozef, Sara Afiba als Maria, Kim-
Lian van der Meij als engel Gabriël, Maarten Heijmans 
als Herodes en Francis van Broekhuizen als Herbergier. 
De kerststal van Nederland komt op dinsdag 16 decem-
ber live vanuit Maastricht om 20.30 uur bij KRO-NCRV op 
NPO 1. 

Eigentijdse vertelling vanuit Maastricht 
In De kerststal van Nederland word je meegenomen in 
het kerstverhaal vanaf het moment dat Jozef en Maria 
van de engel Gabriël horen ze dat ze een kindje mogen 
verwachten. We volgen de hoogzwangere Maria en Jozef 
op zoek naar een plek om de nacht door te brengen. 

De herders gaan op reis. Net als de wijzen uit het Oos-
ten. Hun tocht voert ze langs Herodes en zijn schriftge-
leerde. Als Herodes een boodschap voor het hele land 
heeft, is het Herman van der Zandt die dit bericht als 
nieuwslezer live vanaf het plein verkondigt. 

Alle personages komen uiteindelijk samen in de kerststal 
voor de muzikale finale op het Onze Lieve Vrouweplein 
in Maastricht. Het kerstkind wordt geboren en brengt 
licht in een donkere wereld. Klassieke kerstliederen wor-
den afgewisseld met moderne popnummers die het pu-
bliek meenemen in de sfeer en betekenis van Kerstmis.

Een verhaal dat blijft  
Het kerstverhaal laat zien dat zachte krachten zoals 
menselijkheid en omkijken naar elkaar uiteindelijk 
sterker zijn dan de brute macht en tirannie van leiders 
zoals Herodes. Zeker in een tijd waarin veel mensen 
onzekerheid, conflict en verdeeldheid ervaren, biedt het 
verhaal een tegenstem die hoopvol en dichtbij voelt. 
Het herinnert ons eraan dat kleine daden van goedheid 
juist betekenisvol zijn. 

Die gedachte vormt de basis van De kerststal van Neder-
land, waarin we willen laten zien dat dit eeuwenoude 
verhaal ook nu iets kan betekenen voor iedereen die op 
zoek is naar verbinding en hoop.

Kerststallen uit het hele land
In de live uitzending op NPO 1 volgen we diverse kerst-
stallen die door het hele land worden opgebouwd, in 
kerken, op scholen, bij de scouting. Daarmee laten we 
zien hoe rijk en divers deze traditie in Nederland wordt 
beleefd en mensen samenbrengt. 

Een van de kerststallen is de Napolitaanse kerststal van 
Museum Catharijneconvent in Utrecht met meer dan 
zeshonderd handgemaakte figuren. 

De tentoonstelling De mooiste kerststal van Nederland is 
gratis te bezoeken van 12 december 2025 tot en met 11 
januari 2026 in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht.  

De kerststal van Nederland, te zien op dinsdag 16 
december live vanuit Maastricht om 20.30 uur bij KRO-
NCRV op NPO 1. Ook te zien met gebarentolk op NPO 1 
Extra.

Martinuspomp voor Kenia

Adventactie 2025
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De parochie uit

Het verhaal van De kerststal van Nederland 
in een notendop

In het nieuwe muzikale live-evenement De kerststal 
van Nederland komt het bekende Bijbelse kerstver-
haal op unieke en hedendaagse wijze tot leven. Geen 
kamelen, maar telefoons, een overijverige minister-
president en een Eend die Ezeltje heet. Voor wie het 
kerstverhaal niet (helemaal) kent: dít is het verhaal in 
een notendop. 

Een boodschap van een aartsengel 
Het kerstverhaal begint bij 
Jozef, een gewone man met 
een doorsnee leven en een 
lieve vriendin. Zijn wereld 
wordt plots op zijn kop 
gezet wanneer aartsengel 
Gabriël op de leuning van 
zijn bank plaatsneemt. De 
boodschap is duidelijk, al 
begrijpt Jozef er in eerste 
instantie maar weinig van: 
Maria is zwanger en het kind is niet van hem, maar 
van God. Hij zal er voor zorgen en van het kind gaan 
houden.

Maria krijgt diezelfde boodschap op een al even 
onhandig moment: onderweg naar huis duikt de engel 
ook bij haar op. Ze reageert precies zoals je zou ver-
wachten van iemand die een iets te lange dag heeft 
gehad: verward, licht geïrriteerd en vooral overtuigd 
dat dit níet op de planning stond. Toch groeit lang-
zaam het besef dat er geen ontsnappen is aan dit 
grotere verhaal, hoe absurd het in eerste instantie ook 
voelt.

Iedereen in beweging
Alsof dat al-
lemaal nog niet 
genoeg is, komt 
minister-presi-
dent Herodes 
met een nieuwe 
maatregel: ie-
dereen moet zich 
laten registreren 
in zijn geboor-
teplaats. Herodes heeft geruchten gehoord over een 
nieuw kind, een mogelijke koning, iemand die zijn 
macht in gevaar zou kunnen brengen. Hij weet nog 
niet wie of waar, maar zijn angst is groot genoeg om 
het hele land in beweging te zetten.

En zo moeten Jozef en een hoogzwangere Maria op 
pad. Dat Ezeltje soms liever staakt dan start, mag de 
pret niet drukken. Of nou ja, een beetje dan. 

Een stal als onderdak
Onderweg gaat al-
les mis wat mis kan 
gaan: Maria’s vliezen 
breken en hotels in 
Bethlehem zitten 
bomvol. Uiteindelijk 
rest er één optie: 
een stal in een wei-
land. Niet bepaald 
een vijfsterrenresort, maar het is droog, er ligt stro, 
en het is tenminste níet Ezeltje. Daar wordt hun kind 
geboren: onverwacht en toch precies op het goede 
moment.

Volg het licht
Ver weg van die stal 
zitten drie herders 
bij een kampvuur 
met telefoon en 
worstjes, tot ze be-
zoek krijgen van de 
engel die hen vertelt 
om de ster te volgen. 
Met een gezonde portie twijfel volgen ze de ster rich-
ting de stal, waar Jezus in een kribbe geboren is. 

Ook de drie Wijzen zijn op pad. Hun reis via het paleis 
van Herodes verloopt ongemakkelijk, maar ze vinden 
uiteindelijk wél de juiste plek. Daar, in die stal, ver-
zamelen herders en Wijzen zich rond een baby die nog 
geen geluid maakt, maar nu al grote verwachtingen 
wekt.

Een leider die bang is zijn macht te verliezen
Wanneer de Wijzen 
besluiten Herodes 
niet te vertellen 
waar het kind is, 
kiest Herodes voor 
het heftigste mid-
del: een decreet 
dat alle jongetjes 
van twee jaar en 
jonger in Bethle-
hem moeten worden overgedragen aan de staat. Niet 
omdat hij die kinderen ‘wil’. maar omdat hij één baby 
wil uitschakelen: de baby die volgens hem zijn macht 
bedreigt. 

Een lichtpuntje in de duisternis
De Wijzen vertellen Jozef en Maria dat ze moeten 
vluchten. Dat het gevaar groot is. Dat ze eigenlijk nú 
al weg zouden moeten. Maria kijkt naar haar pasgebo-
ren kind en zegt iets onverwacht eenvoudigs: ‘Kunnen 
we heel even… gewoon genieten van vandaag?’



De Mantel in beeld


